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Beste Aogenezen,

Je hebt  hem zojuist van de deurmat geraapt of 
misschien uit de brievenbus gevist: de carnavalskrant van ’t Aogje: De Lapteen.

Er is door de Commissie Pers & Publiciteit keihard gewerkt om er weer iets 
fantastisch van te maken. En dat is gelukt al zeg ik het zelf! Ook dit jaar is hij 
weer goed gevuld met allerlei leuke dingen zoals foto’s, diverse columns en het 
Peuleschilleke voor de jongsten enz. enz.

Dit jaar gaat Prins Sjaak de XX ons voor het laatst voor in de leut, 3 jaar alweer! 
Met dit jaar naast hem Joffer Lobke en Joffer Amber. Amber is inmiddels een 
bekend gezicht naast Prins Sjaak, maar Lobke is nieuw aan zijn zijde en stelt 
zichzelf voor, verderop in deze Lapteen. 

Wegens succes organiseren we wederom een carnavalsbrunch op dinsdag met 
carnaval. Nieuw dit jaar is het Aogs BabbelBal, een avond vol humor, waar diverse 
bekende Princenhaagse tonpraters in de ton zullen klimmen en u een topavond 
zullen bezorgen. Dit zal plaats vinden op zaterdag 31 januari. Komt allen voor een 
ouderwetse avond gezelligheid.

Ook zal de optocht op zondag met carnaval een ander invulling krijgen op de 
Haagsemarkt. In samenwerking met het Roode Hert gaan we er weer een groot 
feest van maken. Er zullen diverse kapellen acte de présence geven op het podium 
en DJ Jozz zal de digitale muziek verzorgen. Op deze manier zal het een groot feest 
worden.

Maarrrrrr, om dit alles te organiseren zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers 
die ons willen en kunnen helpen tijdens diverse activiteiten, zowel tijdens als 
vóór carnaval. Je kunt in deze Lapteen een QR-code scannen en je opgeven als 
vrijwilliger.

Dus schroom niet om je aan te melden! Je bent van harte welkom.

Voor nu rest mij alleen  maar te zeggen, geniet met volle teugen!  
We gaan er met z’n allen weer een geweldig feest van maken.
 

Alaaf!

Dennis Nuitermans 
Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje
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In deze Lapteen:In deze Lapteen:

VoorwoordVoorwoord
DENNIS NUITERMANS

VOORZITTER C.C. ’T AOGJE

Colofon
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Met ons als adviseur zit u op rozen!
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Woordje van...Woordje van...

Het is alweer zo ver! De kersverse Lapteen ligt alweer 

op de mat en dat betekent maar één ding: het is weer 

bijna carnaval! Ook dit jaar mag ik jullie voorgaan in de 

leut. Ik kan jullie niet uitleggen hoe tof dat baantje is. 

Van de scholen tot aan de seniorenetablissementen, van 

De Koe tot Het Roode Hert, van de Nieuwe Heilaarstraat 

tot aan de Ambachtenlaan, het maakt niet uit waar ik 

langs mag komen, overal is het een groot feest! 

Als Prins zit je gewoon op rozen, en laat het dit jaar 

nou eens extra tof zijn dat jullie ook allemaal op rozen 

zitten!! En geloof me, dat doen we. Het is dit jaar tijdens 

carnaval Valentijnsdag! En zeg nou eerlijk, hoe kun je 

die dag nou beter vieren dan met een feestje? Het ontbijt 

op bed of een etentje bij kaarslicht is toch afgezaagd. 

Ga lekker met je Valentijn hossen en feesten en laat 

de rozenblaadjes als confetti naar beneden dwarrelen 

onder het genot van een goei 

stukske muziek.

Dat is pas Valentijnsdag vieren!

En wat denken jullie van deze kakelverse nieuwe 

Lapteen? Mooi istie he? Ongelooflijk hoe de redactie dit 

toch elke keer weer voor elkaar krijgt. De hoeveelheid 

werk die hier in gaat zitten is onvoorstelbaar en ik vind 

een dik compliment erg op zijn plaats! 

Geniet van deze Lapteen, geniet van de komende 

carnaval, en geniet van samen carnaval vieren.

Tot snel!

Carnavaleske groet,

Prins Sjaak XX

Carnaval in ’t Aogje is een traditie om trots op te zijn. 
Een feest waar jong en oud samenkomt. Waar maskers 
letterlijk opgezet worden, maar figuurlijk afgaan. 
Carnaval is dan ook veel meer dan alleen ‘leut’, het is 
hét feest van verbinding en saamhorigheid. 

Jullie motto “We zitte op rozen” bevestigt het 
vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Vertrouwen 
is er ook in Prins Sjaak XX, die zich opnieuw de trotse 
leider van het feestgedruis mag noemen, samen met 
joffers Amber Donkers en Lobke Noorland. Met zo’n 
gezelschap mag je met recht zeggen dat je op rozen zit. 

Geniet van de vrijheid om samen te feesten en te 
verbinden. Want in een wereld waarin onzekerheid en 
verdeeldheid soms de boventoon voeren, biedt carnaval 
een krachtig tegengeluid. 

Vier uitbundig en kijk ook om naar elkaar. Carnaval 
is van ons allemaal. En ’t Aogje laat jaar na jaar zien 
hoe het hoort; een ode aan saamhorigheid, respect en 
plezier.

Alaaf!

Paul Depla
Burgemeester van Breda

BurgemeesterBurgemeester
Beste leutvierders van ‘t Aogje,

Prins Sjaak XXPrins Sjaak XX
Hallo Aogenezen!
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Ik ben Lobke Noorland en vanaf dit jaar ben 

ik te zien als de nieuwe Joffer van ‘t Aogje!

Ik ben 20 jaar oud en doe een opleiding tot 

theaterartiest. Ik hou er van om op het podium te 

staan, of dat nou met een instrument is, dansend of 

in een musical. 

Mijn hele leven vier ik al carnaval in ‘t Aogje en daarom 

vind ik het extra leuk dat ik hier de nieuwe Joffer ben.

Jullie kennen mij misschien al van BB Jeugdleut en van BB de 

Bielopers, waar ik al een aantal jaar mee ben gegaan als trompettist 

én ik heb in de allereerste jeugdraad gezeten als nar.

Dus een goed feestje maken, daar hou ik zeker van! 

Ik hoop jullie allemaal te zien komend carnavalsseizoen, 

ik heb er onwijs veel zin in!

Tot snel!

Joffer Lobke

Joffer LobkeJoffer Lobke
Even voorstellen... Even voorstellen... 

Taken van de joffers:Taken van de joffers:
•	 DE JOFFERS ZIJN DE STEUN EN TOEVERLAAT VAN DE PRINS, ZOWEL VOOR, TIJDENS ALS NA ZIJN PRESENTATIES.

•	 ZE ZORGEN DAT DE PRINS OP TIJD ZIJN NATJE EN DROOGJE KRIJGT.

•	 ZE DRAGEN ZORG VOOR DE STEEK EN VEREN.
•	 ZE BEWAKEN DE SCEPTER ALS EEN TIJGER!
•	 ZE STAAN PRINS SJAAK XX BIJ BIJ ALLE BEZOEKEN.
•	 ZE BEWAREN DE (PERSOONLIJKE) 

ONDERSCHEIDINGEN, NEMEN ZE MEE EN REIKEN ZE AAN ALS IEMAND ONDERSCHEIDEN WORDT.
•	 SAMEN MET DE PRINS EN MINISTERS ZORGEN ZE DAT DE ZAAL IN BEWEGING KOMT.
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CarnavalsliedCarnavalslied
Winnaar Mottomot

REFREIN (2X): 
WE ZITTEN OP ROZEN HIER, WAT IS HET HIER TOCH FIJN 
CARNAVAL, EN OOK NOG VALENTIJN 
WE ZITTEN OP ROZEN HIER, NU EFFE UIT DE SLEUR 
WANT FEESTEN MEEJ OEW LIEFSTE, JA DA GIFT OEW LEVEN KLEUR 
 
COUPLET: 
IK LIEP LEST MEEJ M’N HONDJE VAN DE DORPSWEI NAAR DE MART 
DAOR ZAG IK TOEN PRINS SJAAK STAON MET TWEE ROZEN DA’S APART 
IK ZEEJ: WAAR GA-DE GIJ OP AON, MOTTE WIR NAOR DE KOE 
DA KLOPT, ZEEJ-TIE, ’TIS CARNAVAL, GA NAOR M’N JOFFERS TOE 
 
REFREIN (2X): 
WE ZITTEN OP ROZEN HIER, WAT IS HET HIER TOCH FIJN 
CARNAVAL, EN OOK NOG VALENTIJN 
WE ZITTEN OP ROZEN HIER, NU EFFE UIT DE SLEUR 
WANT FEESTEN MEEJ OEW LIEFSTE, JA DA GIFT OEW LEVEN KLEUR 
 
COUPLET: 
PRINS SJAAK ZEEJ: LIEVE JOFFERS, JULLIE HEBBEN ’T VERDIEND 
DAAROM EEN ROOS VOOR JULLIE VAN JE ALLERBESTE VRIEND 
MAAR KEKT UIT VOOR DIE STEKELS, DA G’OEWEIGE NIE VERWONDT 
DUS GAAI ER NIE OP ZITTEN ANDERS PRIKT DA IN OEW…. 
 
REFREIN (2X): 
WANT WE ZITTEN OP ROZEN HIER, WAT IS HET HIER TOCH FIJN 
CARNAVAL, EN OOK NOG VALENTIJN 
WE ZITTEN OP ROZEN HIER, NU EFFE UIT DE SLEUR 
WANT FEESTEN MEEJ OEW LIEFSTE, JA DA GIFT OEW LEVEN KLEUR 
 
WANT FEESTEN MEEJ OEW LIEFSTE, JA DA GIFT OEW LEVEN KLEUR

    De Biermagneten met Frido en Toin         We zitten op rozen

Beluister het carnavalslied op www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/muziek
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De Biermagneten door de jaren heen...
De Biermagneten door de jaren heen...
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Stichting C.C. ’t Aogje organiseert 

op zondag 15 februari alweer 

voor de 62e keer de Grote Aogse 

Optocht. De afgelopen maanden 

is de commissie BuitenGebeuren 

druk bezig geweest met alle 

voorbereidingen. Zo zijn de 

vergunningen bij de gemeente 

aangevraagd, zijn de afzettingen 

en omleidingen geregeld en zijn 

de deelnemers van de afgelopen 

jaren uitgenodigd om opnieuw 

mee te doen. Met de inschrijvingen 

van alle deelnemers wordt een prachtige optocht 

samengesteld.

Om alles soepel en veilig te laten verlopen voor 

zowel de deelnemers als de vele toeschouwers, 

hebben we weer een aantal verkeersregelaars uit ’t 

Aogje ingeschakeld. Ook is de jury voor de optocht 

samengesteld en geïnstalleerd. 

De optocht start om 13.11 uur op het Esserplein. De 

deelnemers stellen zich op bij het Esserplein, de 

Esserstraat en de Nieuwe Heilaarstraat. Alleen dat 

opstellen is al een feestje! Daarna trekt de optocht 

via de Voorstraat richting de Haagsemarkt, waar 

Prins Sjaak XX en zijn gevolg een defilé afnemen. De 

deelnemers worden daar enthousiast onthaald door 

de opperspreekstalmeesters.

Na de Haagsemarkt vervolgt de optocht zijn weg via 

de Dreef naar de Doelen en gaat dan verder door de 

Leerlooierstraat, Ambachtenlaan en Liesbosstraat. 

Het eindpunt van de Grote Aogse Optocht is weer 

op de Haagsemarkt. Hier vindt opnieuw een defilé 

plaats, deze keer door Jeugdprins Alex d’n Irste.

De jury kijkt en luistert onderweg goed mee om 

een eerlijke beoordeling te kunnen geven. De 

prijsuitreiking is om 17.00 uur in de Opcharge-

zaal van De Koe. Daar beginnen we met de 

prijzen voor de kinderen, gevolgd door de 

prijsuitreiking voor volwassenen en wagens.

Jij als lezer van De Lapteen bent van harte welkom 

om op zondag 15 februari de optocht te komen 

bewonderen. Misschien doe je zelfs mee aan de 

interactieve creaties van de deelnemers! Jouw 

aanwezigheid is een echte inspiratiebron voor de 

optochtdeelnemers, en wie weet krijg je zelf wel zin 

om volgend jaar ook mee te doen aan de Grote Aogse 

Optocht. De Commissie BuitenGebeuren vraagt alle 

bewoners langs de optochtroute om de groen-witte 

vlag uit te hangen.

Grote Aogse OptochtGrote Aogse Optocht
             Zondag 15 Februari om 13.11 u

Inschrijven voor deelname is nog mogelijk! Je kunt meedoen als individu, duo, trio, kwartet, kleine groep (tot 9 personen) of grote groep (vanaf 10 personen). Het motto van dit jaar is: “We zitte op rozen”
Laat je creativiteit bloeien, pak uit met een origineel carnavalsidee en durf de stap te zetten. Hoe meer deelnemers - van jong tot oud - hoe kleurrijker, gezelliger en indrukwekkender onze optocht wordt!

INSCHRIJVEN KAN TOT 7 FEBRUARI 2026
Het inschrijfformulier vind je op  
www.stichtingcctaogje.nl of stuur een mailtje naar: buitengebeuren@cctaogje.nl
Zet je fantasie om in actie en sluit aan bij de vrolijkste optocht van ’t Aogje!

Meedoen met deMeedoen met de
Grote Aogse Optocht?Grote Aogse Optocht?

EINDE 
OPTOCHT

START 
OPTOCHT 

Route door ’t Aogje...
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Tijdens de Grote Aogse Optocht van C.C. ’t Aogje 
op zondag 15 februari 2026 krijgt het publiek 
een belangrijke rol. Voor het eerst kunnen 
alle toeschouwers mee bepalen wie er met de 
splinternieuwe Publieksprijs naar huis gaat!

HOE WERKT HET?
Heel simpel: Op en rondom de Haagsemarkt en 
langs de route vind je op verschillende plekken een 
QR-code. Scan deze met je telefoon en breng direct 
je stem uit op jouw favoriete deelnemer. Of dat nu 
een knallende wagen, een ludieke loopgroep of een 
verrassend solonummer is – jij beslist!

DOE MEE!
Laat je stem horen en maak de 
optocht nóg gezelliger. Het stemmen 
is mogelijk tussen 13.11 uur en 
16.00 uur. Wie wint de allereerste 
Publieksprijs van de Grote Aogse 
Optocht? Dat bepalen jullie!

De prijsuitreiking start om 
17.00 uur en vindt plaats in de 
Opcharge-zaal in De Koe.

Wij hopen jullie daar te zien!

Publieksprijs 2026!Publieksprijs 2026!NIEUW

Scan op zondag 15 februari deze QR code en stem mee voor de publieksprijs!
11



De Aogse Kwoakerlelies draoie durDe Aogse Kwoakerlelies draoie dur
Afgelopen jaar deden wij met onze groep mee aan 

de carnavalsoptocht met het vrolijke thema We 

laote alles draoje. Met acht enthousiaste ouders en 

zes dochters, allemaal leerlingen van basisschool 

de Eerste Rith, trokken we als loopgroep De Aogse 

Kwoakerlelies draoje dur de optocht in. De kinderen 

waren prachtig verkleed als sierlijke waterlelies 

die sierlijk rondjes draaiden, terwijl de ouders als 

levendige kikkers voor de muzikale ondersteuning 

zorgden. Samen vormden we een kleurrijk, vrolijk 

geheel dat perfect aansloot bij het thema.

Al snel kwamen we er echter achter dat onze 

muziekinstallatie niet helemaal bestand was tegen het 

geweld van de grote wagens en luidruchtige groepen om 

ons heen. Waar we begonnen vol vertrouwen met onze 

muziek, moesten we na een korte tijd toegeven dat het 

volume eenvoudigweg te laag was. Tijdens de optocht 

hebben we zelfs twee keer gewisseld van geluidsbox 

in de hoop dat het zou verbeteren, maar helaas: het 

carnavalsgeweld om ons heen bleef ons overstemmen. 

Toch liet niemand zich hierdoor uit het veld slaan.

Want eigenlijk ging het niet om de hardste muziek, 

maar om het plezier dat we samen hadden. De 

kinderen straalden van oor tot oor terwijl ze rondjes 

draaiden als echte waterlelies, en onderweg deelde 

ons groepje heerlijke groene kikkersnoepjes uit 

aan het publiek. Dat zorgde niet alleen voor 

vrolijke gezichten bij omstanders, maar gaf 

onze kleine dansmariekes ook een extra 

dosis enthousiasme. Het was prachtig om te 

zien hoeveel plezier zij beleefden en hoeveel 

plezier zij ook anderen bezorgden. Voor ons als 

ouders was dat eigenlijk al voldoende beloning.

Toch bleef het daar niet bij, want de jury bleek net zo 

betoverd door onze kleintjes als het publiek. Ondanks 

onze zachte muziek en al het grootse spektakel om 

ons heen, vielen wij in de prijzen en mochten we 

trots naar huis met een prachtige beker. Een bewijs 

dat enthousiasme, creativiteit en kinderlijke charme 

soms meer indruk maken dan volume en grootte.

Het weer werkte bovendien fantastisch mee: onder 

een stralende zon liep onze groep door de straten, 

waardoor de kleuren van onze kostuums nog beter 

uitkwamen en de sfeer alleen maar feestelijker 

werd. Het was een dag vol plezier, saamhorigheid en 

trots — een dag die we niet snel zullen vergeten.

En het mooiste is: dit jaar doen we weer mee! De 

voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en 

we hebben er nu al ontzettend veel zin in. Als het 

net zo’n feest wordt als vorig jaar, dan belooft het 

opnieuw een fantastische carnaval te worden.

PrikbordPrikbord
Berichten uit 't Aogje
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De Nilmannen kregen onverwacht hulp van het Breda College. Leerlingen lopen met meneer Arjan 

groen-stage bij de gemeente Breda. Omdat Johan en Wibout van de C.C. daar ook werken, was de nuttige 

combi snel verzonnen. Nil en zijn Zottenhofke blijven door deze samenwerking goed onderhouden!

Nil zit wir op rozen!Nil zit wir op rozen!

TegeltjeswijsheidTegeltjeswijsheid
JubilarissenJubilarissen
Al jaren bij de C.C.

1111

Rudie de Meulder

2222

Thea van Dort
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Het is een gegeven dat er steeds meer diversiteit 

is in onze samenleving en de gehele maatschappij, 

ook in ‘t Aogje. Stichting C.C. ’t Aogje springt hierop 

in door tegemoet te komen aan de behoeften van de 

gehele LHBTIQA+ gemeenschap en organiseert om 

die reden de allereerste Roze Maandag in ‘t Aogje. 

En wanneer kan dat beter dan tijdens carnaval, een 

periode waarin iedereen kan en mag zijn wie hij is of 

zou willen zijn? Niemand kijkt tijdens carnaval gek 

op van een man in jurk, een vrouw als politieman, 

een hele groep met identieke kleding, mensen 

met grote pruiken en veel schmink… De ideale 

gelegenheid om eens groots uit te pakken!

Om het evenement goed voor te bereiden is een 

speciale delegatie op studiereis geweest naar 

Kruikenstad. Op een mooie, roze maandag stond 

de bus al klaar om het gezelschap naar Tilburg te 

brengen. Na een relaxte reis was bij het uitstappen 

de rust meteen over. Meteen werd de groep 

omringd door een wolk confetti, twee drag queens 

op hakken hoger dan de jaarbegroting van de hele 

Stichting, en een enthousiast koor, onder leiding 

van de plaatselijke makelaar, dat keihard een 

meezingversie van Why tell me why inzette. Er was 

geen ontkomen aan. En dat was nog maar de start 

van de excursie. 

Al gauw kwamen ze terecht bij een gigantische, 

uiteraard roze, hal waar karaoke werd gehouden 

en iedereen meezong. De muren, het plafond, de 

vloer, alles roze – met glitters. Op het podium een 

feestzanger, ook gehuld in een roze glitterpak 

met uiteraard een heel belangrijk jasje, inclusief 

epauletten en goudband. “Waar zijn die handjes..?!” 

Het publiek was uitzinnig. Het eerste idee was 

geboren: met goede meezingers maken bezoekers 

zélf de show en de sfeer. En idee twee: Dit kunnen 

we ook in ’t Aogje, een volledig roze glitterKoe maakt 

de sfeer compleet.

De straten stonden vol met kramen met roze 

snoepgoed en suikerspinnen, waar iedereen zich 

aan tegoed deed. Uit de biertap kwam roze bier. 

Roze verbindt! Het volgende deel van de invulling 

was daarmee bekend. Op Roze Maandag eten en 

drinken we roze. Er wordt slechts roze ranja, cassis, 

roséwijn, rosébier en roze wodka geschonken. Het 

Cholesterolleke zal exclusief voor deze gelegenheid 

een speciaal broodje Roze Bal (waar je nog 

dagenlang plezier van hebt) serveren en het broodje 

haring wordt vervangen door een broodje roze zalm. 

In de volgende ruimte draaide een DJ met 80% 

glitters en 20% enthousiasme het publiek op zijn 

kop. Ook in ’t Aogje hebben we DJ’s en artiesten die 

dit kunnen, dacht de delegatie. En anders helpen we 

ze even met het vinden van inspiratie! Op dit moment 

wordt er al flink gerepeteerd om op Roze Maandag 

De Koe op stelten te zetten. Dansjes, meezingers… 

Waar zijn die handjes..?! 

Maar het meest in het oog springend waren de 

outfits van iedereen. Roze, glitter, glamour… Hoe 

uitbundiger hoe beter. Pruiken zo groot, hoog en 

breed dat je er haast niet mee door een deur kon, 

jurken zo rond dat ze een vierkante meter in beslag 

nemen, jasjes zo glitterig dat er een (uiteraard roze) 

zonnebril bij gedragen moet worden… Je kon het zo 

gek niet bedenken. Dat bracht de delegatie 

op het idee om van tevoren workshops te 

organiseren om zelf je outfit voor 

Roze Maandag te maken. 

Uiteindelijk ging het gezel-

schap enorm geïnspireerd 

terug naar ’t Aogje. En 

niet alleen geïnspireerd, 

maar met glitter op 

lichaamsplekken waar je 

het liever niet hebt, een 

piep in de oren van 100x 

YMCA, en buikpijn van de sui-

kerspinnen en het rosébier. 

Maar dat levert dus 

wel een spetterend en 

uniek Aogs evenement 

op – 

Roze Maandag in De 

Koe!

Roze(n) MaandagRoze(n) Maandag
  in De Koe  in De Koe
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Hebbedingen...Hebbedingen...
Hedde dees al?

Financiële actie  Financiële actie  
Zaterdag 7 februariZaterdag 7 februari
HEB JE OOK AL ZO’N ZIN IN AOGSE TROELA’S? Beginnen de carnavalskriebels al te komen en wil je je huis met vlag en wimpel versieren of wil je je carnavalspakske opleuken met een button van onze Prins met zijn joffers? Op 7 februari kunnen we je helpen aan deze en nog veel meer leuke hebbedingetjes!

OP ZATERDAG 7 FEBRUARI 
is onze financiële actie! Door artikelen van ons te kopen help je mee om carnaval in ’t Aogje mogelijk te maken én komen jij en/of je huis nog leuker voor de dag! We komen tussen 10.00 en 15.00 uur langs met hebbedingen. Mocht je niet thuis zijn, maar wel in de buurt…. Op de Haagsemarkt staan we ook met een kraam. Daar worden ook “oude” emblemen verkocht voor € 2,00 per stuk.

TOT DAN!

SentekwiebusSentekwiebus
Een Sentekwiebus steunt Stichting C.C. ’t Aogje met een bijdrage 

van minimaal €17,50 per jaar.

De eerste keer ontvangt de Sentekwiebus hiervoor de bijbehorende 

versierselen, een gegoten munt aan een veter waaraan een gegoten 

jaartal hangt.

Ieder jaar in november ontvangt de Sentekwiebus een carnavaleske 

aanslag, met verzoek tot betaling. Na betaling ontvangt de Sentekwiebus het 

zogenaamde Feestrecht en een nieuw jaartal.

Stichting C.C. ’t Aogje beschouwt de Sentekwiebus, met trots, als “financieel 

bouwer”.

Sentekwiebus worden?
Kijk op onze website www.cctaogje.nl en meld je aan!

Steun carnaval in 't AogjeSteun carnaval in 't Aogje

Zie www.stichtingcctaogje.nl/steun-carnaval/sentekwiebus
16



Hebbedingen...Hebbedingen...
Hedde dees al?
Deze artikelen en nog veel meer zijn verkrijgbaar tijdens de bij activiteiten van Stichting C.C. ‘t Aogje in Sociaal-cultureel 

Centrum De Koe en tijdens de Financiële actie op zaterdag 7 februari.  

Kun je niet wachten? Kijk dan eens bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24! Daar zijn onze artikelen ook te koop!

KOMBORDJE   |  € 3,-

DAS  |  €  22,50  •  KINDERDAS  |  € 15,-

EMBLEEM  2026  |  € 4,- SLEUTELHANGER |  € 3,50

Sentekwiebus worden? Zie www.cctaogje.nl/steun-carnaval/sentekwiebus

Strijkembleem   |  € 6,50

AOGSE WIMPEL  |  € 20,-

VLAG   |  € 20,-

PARAPLU  |  € 17,50

NIEUW

Combi  
vlag + wimpel 

€ 37,50

AOGSE WAOJER |  € 5,-
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Bagven Park 18, 4838 EH Breda  -  tel. 076 - 5213700Bagven Park 18, 4838 EH Breda  -  tel. 076 - 5213700
www.bredapress.nlwww.bredapress.nl

We zitte op rozen!We zitte op rozen!We zitte op rozen!We zitte op rozen!
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Een op het oog eenvoudig motto, maar zeer 

bruikbaar voor de Aogse optochtdeelnemers en 

liedjesschrijvers. Ikzelf heb ooit één keer het 

genoegen gehad om op rozen te zitten. De aanleiding 

daarvoor was eigenlijk best triest.

Een goede kennis van mij was overleden en had mij 

uitgenodigd om bij zijn uitvaart aanwezig te zijn. U 

kent dat wel: je wordt eerst bijeengedreven in de 

ontvangstruimte, waar het al snel een soort reünie 

wordt. D’n dieje van d’n dieje en zullie van hullie zijn 

er ook! Steevast komt er wel iemand een gesprekje 

aanknopen:” Val dood, leefde gij ok nog?! Alles 

goed?” Ik antwoord dan standaard: ”Nee, ik had er 

twee fout.” 

Maar dan klinkt er een zacht belletje en gaat er een 

bordje ‘stilte a.u.b.’ branden boven de deur. De deur 

gaat open en er komt een lid van de Adams family op 

gedempte toon vertellen dat we naar binnen mogen 

als onze telefoons tenminste uitstaan. Ik ben, net 

als u, niet zo happig op dit soort bijeenkomsten, 

maar ik ga er toch heen, ook al weet ik zeker dat de 

hoofdrolspeler niet op mijn uitvaart zal komen. 

Maar goed, we dwalen af. Je kunt op zo’n 

plechtigheid natuurlijk niet met lege handen 

aankomen en bij de laatste crematie had ik 

nog even snel bij Jan Koolen twee bosjes 

rozen gescoord. Een voor de ontvallene 

en een voor mijn vrouw. Enfin ik stap 

uit, neem één bosje rozen mee en leg 

het andere bosje voor mijn lief op de 

bestuurdersstoel.  

Ik moet zeggen het was een mooie 

uitvaartdienst. Er werden zoveel lovende 

woorden over de dierbare gesproken, dat ik even 

dacht bij de verkeerde uitvaart te zijn. 

Even later springen we in de auto en een snerpende 

pijn trok door mijn billen richting m’n benen. 

Potjandosie! Bosje takken op de stoel vergeten! 

Mijn advies tenslotte: koop tulpen! 

Fijne carnaval iedereen!

Bart van d’n Bielop

Bart van d'n BielopBart van d'n Bielop
We zitte op rozenWe zitte op rozen

HELP JIJ OOK MEE?

MEER INFO
carnavalexpositie@cctaogje.nl
+31624638304

HEB JE NOG CARNAVALSATTRIBUTEN
M.B.T CARNAVAL IN ’T AOGJE 
OP ZOLDER OF IN DE KELDER 
LIGGEN? 

DAN WILLEN WE DEZE GRAAG 
GEBRUIKEN VOOR ONZE 
CARNAVALEXPOSITIE 2027
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Voor Cloosterman Value Fund gekozen zit u in de toekomst op rozen!

Lelystad Airport
Emoeweg 12
8218 PC Lelystad
The Netherlands
+31 (0)88 122 122 1
info@helicentre.eu

Naamloos-1   1 29-10-2024   11:40:46
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De plukroute is inmiddels een begrip in ’t Aogje. 
Je loopt de route door ons mooie Princenhage en 
passeert daarbij diverse flora als leverancier van 
lekkernijen. O.a. peren- en appelbomen, bramen- en 
bessenstruiken en een wijd palet aan kruiden. Mocht 
je onderweg honger krijgen, dan staat het je vrij 
om een rijp stuk fruit te plukken en op te peuzelen. 
Veel Aogse vrijwilligers steken steeds de handen 
uit de mouwen voor een regelmatig onderhoud. 
Alles loopt op rolletjes, maar toch is er behoefte aan 
verandering of eigenlijk een aanvulling. 

In de harder wordende maatschappij mogen mensen 
wat liever tegen elkaar zijn, het mag wat milder en 
met meer begrip en genegenheid voor elkaar. En 
hoe kunnen we dat beter bereiken dan met rozen, de 
bloem van de liefde? Daar kan je er niet genoeg van 
hebben.

Je zal ze dan ook op steeds meer plekken in ’t 
Aogje vinden. De plukroute zal bezaaid worden 
met rozen. Wacht maar tot het voorjaar komt:  
rozenstruiken overal. En ja, natuurlijk mag je ook 
deze bloemen gewoon plukken, dus het blijft de 
Plukroute heten, maar in plaats van dat je met een 
mandje appels thuiskomt na een wandeling door 
de plukroute, maak je nu een gracieuze entree met 
een gigantische bos rozen, wedden dat je daarmee 
punten scoort!

Maar niet alleen de plukroute zal binnenkort naar 
rozenblaadjes ruiken. Ook de bloemenmanden aan 
de lantaarnpalen in de Dreef en rond de Markt zullen 
uitpuilen met prachtige rozen. 
Alles als een reminder om lief te 
zijn.

Zelfs de tegeltjes van de Vergeet-
mij-niet-goeie-stoepkes-route 
gaan met de tijd mee en zijn 
veranderd in rozentegeltjes. Zeg 
nou zelf, met rozen kun je ook 
de weg naar huis vinden? 

We vroegen een toevallige 
voorbijganger naar haar 
mening over deze recente 
ontwikkelingen. ‘Het is 
duidelijk, er moest wat 
gebeuren om de naastenliefde 
voor elkaar weer te laten opbloeien. 
En dit is een stap in de goede richting. Dit zaadje is 
geplant!’ aldus Roos van Doorn.

In de aanloop naar carnaval is dit thema 
natuurlijk een schot in de roos. Carnaval is hèt 
verbroederingsfeest bij uitstek en bloeien er ook 
heel wat nieuwe liefdes op. Hoewel er ook het een en 
ander kan verwelken, is carnaval vooral het feest van 
heerlijk samen hossen, springen, lachen, drinken, 
vieren, kletsen, zingen en vrolijk zijn. Het leven is te 
kort om dit niet te doen, ofwel ‘pluk de dag’!

En als wij elkaar nu tegenkomen tijdens carnaval, 
dan proosten we met een glaasje… rosé, natuurlijk! 

Het rozenpad op!Het rozenpad op!.

21



Experts in Electric Vehicle Charging
Opcharge biedt elektrische laadoplossingen voor 
steden en bedrijven. Alle laadpalen worden voorzien 
van  100% Nederlandse groene stroom . 

Vraag een laadpaal aan!

Vragen? Neem contact met ons op via: +31 76 78 53 231 

of stuur een e-mail naar contact@opcharge.com.

CONFETTI 

STICHTING 
C.C. ’T AOGJE
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Kosten zijn € 10,00 voor volwassenen en houdt in: 

1 kopje soep, 1 broodje kroket, 1 broodje kaas, 1 

broodje ham, kopje koffie/thee.

Kosten € 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Kinderen krijgen daarvoor: kopje soep, 2 broodjes 

en ranja

 AOGSE BRUNCH AOGSE BRUNCH
 Carnavalsdinsdag 17 februari • 11.00 - 13.00 u 

 bij de Aogse Markt (Haagsemarkt 5). 
SCAN DE QR-CODE EN 

MELD JE NU AAN!

Er kan ter plekke per pin worden betaald.

Zaterdag 31 januari 
Locatie: De Koe • Aanvang: 19.45
Stichting C.C. 't Aogje organiseert dit jaar voor het eerst het Aogs 
BabbelBal. Een gezellige avond vol met humor en grappen, gebracht 
door echte Aogse tonpraters. 

Het wordt een avondvullend programma met vijf totaal 
verschillende buuts, met gegarandeerd lol, plezier en vooral veel 
lachen! Elke tonprater verzorgt, vanuit de ton, een humoristische 
act. Hierbij kruipt hij of zij in de huid van een typetje en vertelt 
moppen, is gevat en probeert de zaal plat te krijgen van het lachen.

We maken er geen wedstrijd van, hoewel we een wedstrijd 'welke 
toeschouwer lacht het hardst' wel aandurven! Wil je dit niet 
missen? Zorg dan dat je erbij bent op zaterdag 31 januari! 

Kaarten kosten €10,00 per stuk en zijn te koop bij Femke Reuvers, 
Pastoor van Spaandonkstraat 24

AOGS BABBELBALAOGS BABBELBAL NIEUW
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De sterren zijn het met mij eens, lieve Vissen. Dit jaar wordt carnaval een gigantisch feest om nooit te 
vergeten. En waarom dan wel? Daar kan je nu naar gaan vissen, maar ik ga het niet verklappen. Het blijft 
gissen voor de vissen.

Vissen

Als Waterman heb je natuurlijk altijd een vaas bij de hand, dat is handig voor al die rozen die je ontvangt. Je 
wordt deze carnaval overspoeld met aandacht en lof! Komt het door je charmante voorkomen of omdat je 
pas/nu/binnenkort*  jarig was/bent*? (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Waterman

Hé Steenbok, jij bent een kei in een feestje bouwen en dat komt de komende tijd uiteraard goed van pas. Je 
leeft je helemaal uit op steengoeie muziek. Je enthousiasme werkt aanstekelijk; binnen de kortste keren 
staat de tent op z’n kop. Als je dan midden in de nacht uitgeput thuiskomt, zul je slapen als een roos.

Steenbok

Met je boog richt jij je pijlen op de liefde en wat denk je: in de roos! Een vonk slaat over, je hart gaat tekeer 
en het leven lacht je toe. Carnaval is voor jou een aaneengesloten reeks van heerlijke dagen. Mocht er 
daarna toch wat narigheid op je pad komen, dan loop jij er met een grote boog omheen.

Boogschutter

Het is als een droom die uitkomt: je gaat dit jaar verkleed als Doornroosje! Je steelt de show als prachtige 
prinses. Het is één groot avontuur: Je danst met een beest en verliest daarbij je glazen schoentje. Als je 
honger krijgt, kijk dan uit met giftige appels.

Schorpioen

Lieve weegschaal, jij ziet het allemaal door een roze bril. Het leven is één groot feest. Het wikken en wegen 
is niet ‘ga ik wel of niet op stap?’, maar ‘waar gaan we naar toe?’ Dat kan alle kanten op: van voor naar 
achter, van links naar rechts.

Weegschaal

Je hebt je ogen nog niet open of je springt fris en fruitig je bed uit, zo je carnavalspakske in. Je zoekt de 
kroegen op, je eet een vette hap en door! Tot in de late uurtjes ben jij in de weer. Uitgeput thuis gekomen, 
stort jij je in je bed. En de volgende ochtend begint dit weer van voor af aan!

Maagd

Het is je een doorn in het oog, die druppel die aan het raadhuis hangt. In het begin is het nog wel leuk, dan 
is het nog de irste druppel en hebben we nog een serie feesten voor de boeg, maar later wordt het de leste 
druppel en dan is carnaval weer op zijn einde. Maar ja, het is niet altijd rozengeur en maneschijn

Leeuw

Je weet hoe het spreekwoord klinkt: ‘een polonaise doe je nooit alleen’, dus ga jij dit ook deze carnaval 
weer waar maken. In een warme, overvolle menigte slinger jij gezellig in de polonaise mee tot je zo rood 
ziet als een kreeft. Maar dat zal de pret niet drukken.

Kreeft

Als tweeling doe je alles dubbel. Dubbel zo lang feesten, dubbel zo hard zingen, dubbel  zo hoog springen, 
maar kijk wel uit met dubbel zo veel drankjes, want als je dat wel doet, dan ga je alles dubbel zien. 

Tweelingen

Als je denkt dat de stier naar je knipoogt, dan kan dit het begin zijn van een versierpoging waarbij de 
complimenten en lieve woordjes je om de oren vliegen. Of hij heeft gewoon een vuiltje in zijn oog.

Stier

De doorgaans robuuste ram gaat deze keer op een romantische toer, verkleed als een cupido danst de 
ram als een engeltje op een roze wolk door de kroegen en slingert hij handkusjes door de menigte. Hoe 
RAMantisch!

Ram

Ut staot’in de sterre!Ut staot’in de sterre!
Wat voorspelt jouw 

carnavalshoROOScoop?
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eyewellness.nl
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Elk jaar schrijft d’n Nil een column voor de Lapteen. 
Met gemak schud ik ’n stukske uit m’n mouw. Maar dit 
jaar is m’n inspieraasie-bron een bietje opgedroogd. 
Terwijl ’t Aogje op rozen zit, zit Nil - met schrijfkramp, 
op ’n bussel gesnoeide rozentakken vol doornen… 
“Ai…!!!”

“Ai”…??? Maar dat is het!!!  “Ai”… ‘Artiefisjeele 
Intelliegensie’! 

Nil gaat mee met de tijd en dankzij ‘Sjet-Zjie-Pie-Tie’ 
ziet ’t leven er ineens weer ’n bietje rooskleuriger uit:

En d’n Nil? Die slaapt er als ’n Doornroosje zelf 
nog wel ’n nachtje over. Op carnavalsvrijdag zit ik 
op rozen op m’n sokkel te wachten op ’t bezoek van 
Prins Sjaak en z’n gevolg. Zeker weten dat ik ze dit 
jaar extra ludiek en prikkelender als ’n roos toe zal 
spreken… “Ai!”… eh… “Alaaf!”

Hullie Nil

Nil's KollumNil's Kollum
D'n Nil weer op rozen dankzij ‘SJET-ZJIE-PIE-TIE’
D'n Nil weer op rozen dankzij ‘SJET-ZJIE-PIE-TIE’
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Openingssjden: wo-zo 12:00-20:00u

Adres: Mgr. Nolensplein 23

Of bestel online via www.frietvanriet.nl

Kom voor oew  huisgemaokte viandel, sitossck of bak 
friet dan snel langs in de Heuvel bij Riet.

Eej kul, hedde zin in goei spul?

Voor de pareltjes die stuk voor stuk een 
eigen karakter en historie hebben.

www.dnhvastgoed.nl

Middellaan 1 4811VL Breda
info@hairdesignbyamber.nl
076-7857125
www.hairdesignbyamber.nl

Hairdesign by Amber is een moderne haarmode zaak voor dames,
heren en kinderen.

In mijn salon werk ik met hoogwaardige producten en staat aandacht
voor de klant centraal.

Ik kijk er naar uit om u te mogen ontvangen in mijn salon

Amber Donkers

28



Carnaval valt vroeg dit jaar. Véél te vroeg als je het 

mij vraagt. De kans op kou is groter, en laat dát nou 

net níét mijn favoriete klimaat zijn. Geef mij maar 

zon. Licht. Warmte. Bloemen die bloeien. Geuren in 

de lucht. Buiten zijn. Dingen die me altijd dat blij-

hoofd-gevoel geven.

Misschien is het juist daardoor dat carnaval dit jaar 

als een onverwacht bosje rozen voelt. Zo’n bosje 

dat je ineens krijgt wanneer je even door een pittige 

periode gaat. Want eerlijk is eerlijk: het was een 

zwaar jaar. Flinke werkdruk, persoonlijk verlies, 

verbouwstress… je zou er bijna van in winterslaap 

willen gaan (lijkt me heeeeeerlijk eigenlijk). Tijd 

voor ontspanning is dan ook dringend nodig. Tijd om 

het hoofd leeg te maken, de ramen open te gooien en 

iets binnen te laten waaien dat wél licht en vrolijk is. 

Zoals carnaval bijvoorbeeld. 

Dat binnenwaaien wordt dit jaar trouwens wel extra 

makkelijk vanuit ons nieuwe fijne huis midden op 

het dorp; hoezo is het motto van dit jaar toepasselijk 

voor ons 😊 : 

We zitte op rozen. 

Midden in het feestgedruis, en toch ook heerlijk 

privé. In ons huisje in de steeg zitten we zeker op 

rozen: Warm, knus, thuis — en met de gezelligheid 

letterlijk om de hoek. Want ons Aogje bruist zoals 

alleen ons Aogje dat kan. Als de vlaggen hangen, 

de letters op de markt staan en in de cafés druk 

gerepeteerd wordt, begint de energie te borrelen. 

Carnaval leeft hier — niet omdat het moet, maar 

omdat het bij ons hoort. Je hoeft de drukte van de 

stad niet op te zoeken; hier in ’t Aogje is het precies 

goed.

Want ondanks dat de winter nog om ons heen hangt, 

voelt carnaval als een warme, fijne bubbel om even 

in weg te zakken. En dat tijdens Valentijnsdag, hoe 

leuk is dat! Wie weet welke verrassingen dat met 

zich meebrengt onder de dorpsgenoten! Misschien 

dwarrelt er een roosje op je deurmat. Misschien zit 

er een kaartje in je brievenbus. Laat je verrassen, 

deze dagen van pure gezelligheid. Iedereen gelijk, 

iedereen blij, het gaat nergens over — en daarom 

juist over alles. Dat is de magie. Ik houd er zo van. 

Maar als ik één wens mag doen — naast een mooie 

carnavalsoptocht, warme kroegen en veel liefde in 

de lucht — dan is het dat we nóg wat meer buiten 

kunnen genieten. Een buitenbar, een muziekje, 

samen lol maken in de frisse lucht (wel graag met 

een heater erbij 😉). Gewoon dat beetje extra om ons 

Aogje nóg meer kleur te geven. Want juist hier, in ons 

heerlijke dorp, is het zo fijn toeven. En dat mogen we 

best vaker laten zien.

Maar goed… eerst maar eens die voorpret vieren. 

Want met dit motto, met dit dorp, met deze mensen 

en met deze heerlijke rozenbubbel waarin ik woon, 

weet ik één ding zeker: dit wordt er weer eentje voor 

in de boeken.

Dus trek je kostuum uit de kast, zet je hart open, en 

geniet: We zitten tenslotte op rozen.

Alaaf!

Margot

We zitte op rozenWe zitte op rozen
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076 564 20 42 info@lussenburgadvies.nl
lussenburgadvies.nl

Met verzekeringen van 
Lussenburg Advies

We zitte
op rozen
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Gegroet Aogse burgers. Ook dit jaar geef ik als jullie veldwachter de 

nodige regeltjes mee om dit carnaval weer tot een leuk en veilig feest 

te maken voor iedereen.

Dus ben je op stap in de Koe, het Roode Hert of een andere Aogse 

gelegenheid, denk dan effe aan de wijze woorden van Ed Biesieklet:

1.  Pas op dat je het motto niet al te letterlijk neemt. Sommige rozen 

hebben doornen.

2.	 Agge effekes wilt zitten tijdens het hossen, doe dat niet te lang op 

de WC. Zo voorkomen we onnodige lange rijen.

3.	 Rozen zijn leuk, maar bier afrekenen doen we gewoon met bonnen of 

muntjes. 

4.	 Zie je je buurman of buurvrouw tijdens carnaval alleen op de bank 

thuis zitten, bel effe aan en vraag of ze gezellig mee gaat.

5.	 Ben je iets te laat thuis gekomen, dan zijn rozen altijd een goed idee 

om het weer goed te maken. Maar een ander soort blommekes is 

natuurlijk ook goed.

6.	 Heb je in één hand al een roos en de andere een pilske, dan motte 

goed het verschil onthouden tussen links en rechts.

7.	 Dit jaar is zaterdag met carnaval Valentijnsdag, maar je lief 

verwennen mag ook op de andere dagen van carnaval. En als je nog 

op zoek bent om iemand te verwennen, wel eerst netjes vragen.

8.	 Heb je tijdens carnaval geen tijd om iemand te verwennen, dan is 

woensdagmorgen een prima alternatief.

9.	 Ga je flink de bloemetjes buiten zetten dees jaor? Denk aan de buren 

als je thuis komt, tenzij je ze dus mee hebt genomen.

10. Aan het eind van de avond moeten alle rozen wel mee naar huis,      

 Frido heeft niet genoeg vazen in de Koe om ze allemaal te bewaren.

11.	Heb leut, maak plezier, wees lief voor elkaar, dan zit carnaval in ’t 

Aogje dit jaar echt op rozen.

   Met een carnavaleske groet,

Jullie veldwachter,

   Ed Biesieklet

Aogse Pliesie VerordeningAogse Pliesie Verordening
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Lancering Prins
& Eerste Druppel
13.11 u
LOCATIE: Haagsemarkt

Familiebal/Mottobal 

13.00 - 01.30 u

LOCATIE: De Koe 

ENTREE:  

€ 2,50  (t/m 12 jaar)  

€ 5,- (vanaf 13 jaar)

Limonadebal
19.00 - 20.30 u

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,50

Aláááfff XXL Party!! 

21.00 - 23.00 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD:  groep 8  t/m 15 jaar

ENTREE: € 4,-

KAARTVERKOOP:	      	 Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24	          	 Verkoop aan de deur		    Geen toegangskaart nodig

Limonadebal
19.00 - 20.30 u

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,50

Aláááfff XXL Party!! 

21.00 - 23.00 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: groep 8 t/m 15 jaar

ENTREE: € 4,-

Het Orakel van Nil  
21.30 - 22.00 u

LOCATIE: 't Zottenhofke

Grôôt Aogs Opwèrm Bal

22.11  - 01.30 u

LOCATIE: Het Roode Hert

Grote Aogse Optocht
13.11 u
LOCATIE: Start optocht Esserplein

Zaalfeest/Schuurfeest

14.30 - 01.30 u

LOCATIE: De Koe

ENTREE:  

€ 2,50  (t/m 12 jaar)  

€ 5,- (vanaf 13 jaar)

Prijsuitreiking
17.00 u
LOCATIE: Opcharge-zaal van De Koe

Programma 2026Programma 2026
VRIJDAG 13/02

ZONDAG 15/02
ZATERDAG 14/02



KAARTVERKOOP:	      	 Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24	          	 Verkoop aan de deur		    Geen toegangskaart nodig

Limonadebal
19.00 - 20.30 u

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,50

Aláááfff XXL Party!! 

21.00 - 23.00 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: groep 8 t/m 15 jaar

ENTREE: € 4,-

Grote Aogse Optocht
13.11 u
LOCATIE: Start optocht Esserplein

Zaalfeest/Schuurfeest

14.30 - 01.30 u

LOCATIE: De Koe

ENTREE:  

€ 2,50  (t/m 12 jaar)  

€ 5,- (vanaf 13 jaar)

Prijsuitreiking
17.00 u
LOCATIE: Opcharge-zaal van De Koe

Aogse Brunch
11.00 - 13.00 u
LOCATIE: Bij de Aogse Markt

KOSTEN: 

Volwassenen € 10,- 

Kinderen t/m 12 jaar € 5,-

AANMELDEN: zie pagina 23 

Kindermiddag
14.30 - 16.00 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 4 t/m 8 jaar

ENTREE: € 4,50  

(incl. drinken en chips)

Oudercrèche
14.30 - 19.00 u
LOCATIE: De Koe

Leste Druppel  
20.00 u
LOCATIE: Haagsemarkt

Optocht Kielegat
12.00 u

Limonadebal
18.30 - 20.00 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,50

Dorpsbal
20.45 - 02.00 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Vanaf 15 jaar

ENTREE: € 17,50 

Bekijk ook eens de online agenda op www.cctaogje.nl/aogse-agenda

ZONDAG 15/02
MAANDAG  16/02 DINSDAG 17/02



werkenbijkober.nlwe zien je graag. 

Werken in de kinderopvang? 
Kom eens langs op een van 
onze locaties in ‘t Aogje.  
Bij ons zitte op rozen! 

Aardenhoek 40 
4817 NE Breda 

T +31 (0)76-549 48 90
F +31 (0)76-549 45 10 

W www.totaaldak.eu
E info@totaaldak.eu

De MinisterraadDe Ministerraad
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Het is vrijdagochtend, elf minuten over elf. De 
Ministerraad van ’t Aogje heeft zich verzameld op het 
Zottenhofke voor hun wekelijks debat.  

Nadat iedereen heeft plaatsgenomen op het bankje 
van d’n IJzeren, opent de Minister van Algemene 
Zaken de vergadering met een symbolisch gebaar: 
ieder lid van het kabinet ontvangt een rode roos. 
“Een teken van eenheid en samenwerking. Daar 
kunnen ze in Den Haag nog een voorbeeld aan 
nemen”, zegt hij met een knipoog.  

Op de agenda staat het onderwerp: “We zitte op 
rozen”.  

De Minister van Geldzaken interrumpeert meteen 
en vraagt wie deze rozen heeft betaald en of dat 
allemaal wel binnen de begroting past.   

De Minister van Aogse Zaken probeert intussen 
diplomatiek te blijven en zegt: “Geld maakt niet 
gelukkig. Aan ons de schone taak om te zorgen voor 
nog meer leut, romantiek en liefde in ’t Aogje”.  

De Minister van Bijstandszaken vult hierop aan: 
“Vandaag dus geen moties van wanorde. We hebben 
dit jaar al genoeg prikkelige onderwerpen gehad. We 
zijn het niet altijd over alles eens, maar één ding is 
zeker: bij ons in ’t Aogje, zitte we op rozen”.  

De Minister van Mobiele Zaken geeft aan: “Laten 
we een proefproject opzetten om sluipverkeer door 
ons mooie dorp te weren. Het is funest voor de 

romantiek, als je weer eens te laat thuis komt, omdat 
je vaststaat in de file op de Heilaarstraat”.  

De Minister van Groene Zaken pleit uiteraard voor 
meer groen. “Ik vind dat we meer rozenstruiken 
moeten aanplanten op  de Haagsemarkt. Het helpt 
trouwens ook niet dat de temperatuur behoorlijk 
oploopt tijdens carnaval in De Koe en volgens mij ligt 
dat niet aan de CO²”. 

De Minister van Schoolse Zaken stelt voor: “Laten we 
op de Aogse Scholen een verplichte les Romantiek 
invoeren. Misschien kan jeugdprins Alex d’n Irste ons 
daarbij helpen, als ambassadeur”.  

De Minister van Vrimde Zaken belooft dat hij 
zijn naburige betrekkingen zal benaderen. “We 
gaan ervoor zorgen dat, tijdens de wederzijdse 
bezoeken, de verbroedering er vanaf spat én dat 
uit  alle confettishooters voortaan alleen nog maar 
rozenblaadjes komen”.  

De Minister van Pliesie Zaken neemt als laatste het 
woord. “Ik zal deze wetsvoorstellen vertalen naar 
de Aogse Politie Verordening (APV)  en vragen of 
Ed Biesieklet daarop stevig handhaaft, want als we 
Yodokus de vrije hand geven, zitte we niet op rozen, 
maar op de blaoren vrees ik”.  

Tenslotte beëindigt de voorzitter deze 
Raadsvergadering, waarna de aangenomen moties 
worden beklonken in Het Roode Hert. 

We zitte op rozen!
De MinisterraadDe Ministerraad
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Het zit ‘m in alles
Kindergarden Princenhage wenst  

Kielegat een tof Carnaval!

Kindergarden Princenhage
Liesboslaan 8
4813 EC Breda

NU DIRECT PLEK

Tel.: 076 521 14 15 bakkerijlips.nl Dreef 17, Breda

Écht lekker
worstenbrood!

Lips
bakkerij
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Prins Sjaak XX zal een bezoek brengen aan het Dorpsbal met zijn Joffers, hofkapel 

BB de Bielopers en zijn Gevolg.

WWW.CCTAOGJE.NL

Kapellen Kapellen o.a.o.a.
Aogse Bluf • Bentzat • Bladbloazers • Chicas • De Hofrakkers • Dweilorkest Sorry   

Kakofonieband de Rammen • Kazoos 

AlaafrobrosAlaafrobros
Pater Moeskroen komt met zijn aanstekelijke folk en 

knallende feestnummers en met hun karrenvracht vol 

instrumenten wordt het volle bak ambiance.

Met Alaafrobros gaan we zeker Samen Los Vannacht, 

de energieke combinatie van zang/mc en DJ. 

Zorg dat je er bij bent!

‘26
MA. 16 FEBRUARI        WE ZITTE OP ROZEN

LOCATIE: S.C.C. De Koe, Ambachtenlaan 1    |    TIJD: 20.45 - 02.00 u

ENTREE: € 17,50   |    LEEFTIJD: vanaf 15 jaar

DorpsbalDorpsbal

Pater Moeskroen Pater Moeskroen 

Entreebewijzen zijn vanaf maandag 12 januari 2026 te koop bij Femke Reuvers, Pastoor van 

Spaandonkstraat 24, Breda en tijdens carnaval bij de ingang van de Koe.

37



Violien is al ruim 30 jaar een begrip in de regio.
Als bloemist, maar inmiddels ook als uw partner 
voor groen-en interieurstyling.
Dagelijks verse bloemen, een enorm assortiment 
zijden bloemen en planten, aangevuld met luxe 
interieur accessoires.

Bezoek Violien van dinsdag tot en met zaterdag 
of volg Marie-Louise en haar team op Instagram.

Haagweg 442 | Breda-Princenhage | T. 076-522 6722 | W. violien.nl 

Met zulke jongens 
zit je op rozen. 

Met ons ook, als
makelaar aan je zijde.

Met zulke jongens 
zit je op rozen. 

Met ons ook, als
makelaar aan je zijde.

www.mechelmakelaardij.nl

Sinds 1975

Nooren Party-service & Catering Breda
Van de Reijtstraat 56

4814 NE BREDA
076-5217524

www.partyservice-breda.nl
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Bakkerij LipsBakkerij Lips
Terwijl het dorp nog in diepe slaap is, staan de 
broers Pieter en Marco Lips al volop te bakken in de 
bekendste bakkerij van de Dreef: Bakkerij Lips. Sinds 
2001 runnen zij samen de zaak, op dezelfde plek als 
waar al sinds 1864 vers brood gebakken wordt. Sinds 
1866 is de bakkerij in handen van de familie Lips 
en wordt het ambacht van generatie op generatie 
doorgegeven. Voor dag en dauw gaan deze bakkers 
al uit de veren zodat vanaf 7.00 uur de eerste klanten 
hun verse brood en gebak kunnen halen in de winkel. 
Als dat geen liefde voor het vak is! 

CULINAIR ICOON: DE AOGSE TROELA 
In de bakkerij is aan de producten al te zien welk 
seizoen het is. Richting carnaval verdubbelt zelfs 
het aantal worstenbroodjes dat in een normale 
week verkocht wordt. Naast dit handzame 
carnavalsontbijtje is Bakkerij Lips ook een van de 
twee bakkers van ons culinaire icoon: de Aogse 
Troela. Ooit begonnen als creatief carnavalsrecept 
van de drie Aogse bakkers Van den Bogaert, Lips en 
Snels, is de Aogse Troela uitgegroeid tot een echte 

klassieker. Behalve rond 11-11 is dit pittige en ietwat 
ondeugende broodje met het verschijnen van de 
Lapteen weer volop te krijgen. 

BAKKEN MET PASSIE 
Al bijna 160 jaar houdt de familie Lips de baktraditie 
in ’t Aogje in ere. Met zulke gepassioneerde bakkers 
zitten de carnavalsvierders in ’t Aogje natuurlijk op 
rozen. Gesterkt met een goed ontbijt kunnen we er 
alle dagen vol tegenaan. Voor Stichting C.C. ’t Aogje 
reden genoeg om vol trots Bakkerij Lips uit te roepen 
tot haar hofleverancier.

HofleverancierHofleverancier
2025-2026
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Voor onze terugkerende  rubriek “In bad met…” gaan we in gesprek met 
mensen uit 't Aogje. Deze editie gingen we in bad met Erik de Roos, en legden 
hem een aantal vragen voor.

WIE BEN JE?
Ik ben Erik en ik ben geboren in een koninklijk 
bouwjaar, namelijk 1967, het geboortejaar van onze 
Koning. En of je nou Koning bent of Prins van 't 
Aogje, voor mij is iedereen hetzelfde. Het doel in mijn 
leven is om elke dag een lach op iemands gezicht te 
toveren. Ik ben schoenmaker van beroep en heb mijn 
eigen bedrijf. Mijn vrouw heet Denise en ik ben vader 
van Sven, Isa en Marit.

VIER JE AL LANG CARNAVAL IN ’T AOGJE? 
Ik vier al 50 jaar carnaval in Princenhage. In de 
jaren ‘70 in het patronaat, waar nu de sporthal de 
Doelen staat. Daar heb ik Pipo de Clown en Peppi en 
Kokki nog gezien. Hoe noemen ze trouwens Peppi 
en Kokki in Duitsland?* In de jaren ‘80 hebben we 
meerdere optochten gelopen met onze familie 
De Roos, onze carnavalsvereniging heette CV De 
Teenstukskes. Eind jaren tachtig heb ik zelfs nog 
in een carnavalsband gespeeld: 't Aogs Lawaoi. In 
2006 hebben we met 6 gezinnen de Aogse π-neuten 
opgericht en jaren de optocht gelopen. Ik heb dus 
heel wat Aogse carnavalservaring!

WIE IS ER BIJ JULLIE ALTIJD DE PINEUT?
Ik zelf! Ik voel me een soort conciërge in het gezin. 
Papa kun jij even dit, papa kun jij even dat…?

WAT IS JE FAVORIETE SPORT?
Ik volleybal heel graag. In ons team zit ook Thomas, 
onze Minister van Mobiele Zaken. Laatst kwamen 
de zoons van Thomas, tweeling Daan (jeugdminister 
van  Mobiele Zaken en Thijs (jeugdminister van 
Muziekzaken) bij ons een wedstrijd kijken. Ik vroeg 
ze: ‘Hoe oud zijn jullie inmiddels?” Daan zei ‘11 jaar’ 
en Thijs vertelde mij dat hij 12 jaar was. Bijzonder 
voor een tweeling… Er ontstond een leuke discussie 
tussen de broertjes. Daar kan ik nog dagen van 
nagenieten.

JE ZIT NU IN BAD. MET WIE ZOU JIJ HET BAD WELEENS 
WILLEN DELEN?
Uiteraard met Prins Sjaak! Dat lijkt me heel 
gezellig. Ik denk dat we er na uren badderen er 
verschrompeld uit zullen komen, zoveel hebben we 
elkaar vast te vertellen.

WIE IS HET LEUKSTE GEZELSCHAP OM 
CARNAVAL MEE TE VIEREN?
Carnaval vieren in ’t Aogje is je gewoon 
onderdompelen in het feest met alle bekenden die je 
elke keer (en soms alleen maar) met carnaval weer 
tegen het lijf loopt!

WAT IS JE LEUKSTE CARNAVALSANEKDOTE?
In de jaren ‘90 heb ik met mijn nicht Judith de Roos 
optochten gelopen als fam. Nooren. Als Vikingen 
verkleed hadden we twee jaar exact dezelfde act. We 
hadden een paar skilatten gemaakt van 5 meter lang 
en zo de hele optocht samen uitgelopen. Het tweede 
jaar was het motto: Zet oe beste beentje voor, hoe 
toepasselijk om gewoon weer hetzelfde idee te 
gebruiken! Je zag mensen langs de kant kijken met 
een blik van: ‘Zo liepen ze vorig jaar toch ook?’ Klopt! 
Maar we eindigden dat tweede jaar hoger dan het 
jaar daarvoor!

WAAR KUN JE JOU VOOR WAKKER MAKEN?
Het openknippen van een pak DE snelfilterkoffie, die 
heerlijke geur…!

WAT IS JOUW DROOMOUTFIT MET CARNAVAL?
Tja, dat kan maar één ding zijn: mijn Ome Willem-
outfit natuurlijk!

WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSMAALTIJD?
Sirtaki schotel nummer 63, dat heb ik ooit besteld bij 
Rhodos, dat was iets minder handig als je begrijpt 
wat ik bedoel.

STEL DAT JIJ ZELF OOIT PRINS WORDT, WAT ZOU 
JOUW PRINSENNAAM DAN ZIJN?
Die kans lijkt me heel klein, maar dan zou ik graag 
Prins Rozamundo d’n Irste heten.

HEB JE NOG EEN WIJZE LES VOOR DE AOGSE 
CARNAVALSVIERDERS?
Volgens de statistieken worden kunstenaars en 
schrijvers gemiddeld ouder, dus ik ga zoveel 
mogelijk als kunstenaar door het leven. Als jij begint 
met een mooi verhaal schrijven voor in de Lapteen, 
en iedereen deze wijsheid ook ter harte neemt, dan 
worden we samen heel oud en zitten we op rozen.

* Peppi und Kokki

In bad met... In bad met... 
Erik de Roos!

41



EDITIE 2026

18

Voor Brakken en Brakskes uit ’t Aogje!’t’t
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EEN GOED GESPREK TUSSEN 2 PRINSEN ZOEK DE VERSCHILLEN SCHMINKEN MET DE JOFFERS
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Beste brakken en brakskes van ’t Aogje, 

Daar is hij weer, ‘t Peuleschilleke vol leuke foto’s, puzzels en stukjes 
tekst. Het is weer bijna carnaval, tijd voor weer een paar dagen feest. En dat doen we natuurlijk in 
ons mooie Aogje (Princenhage). Skiën doe je maar een andere keer, want er gaat niets boven een 
paar dagen lekker feesten met z’n allen!

Voor de laatste keer gaat Prins Sjaak XX ons voor  in de leut, samen met zijn Joffers Lobke en 
Amber. Lobke is een nieuw gezicht aan de zijde van Prins Sjaak. Helemaal nieuw is ze natuurlijk 
niet, want ze maakt al een aantal jaar deel uit van onze jeugdkapel BB Jeugdleut.

Ook de jeugdraad is weer compleet. Dit jaar waren er weer veel aanmeldingen voor de jeugdraad 
verkiezing. We hebben een prachtige avond gehad met diverse acts en zelfs het Aogs volkslied is in 
een nieuw modern jasje gestoken. Uiteindelijk kwam Prins Alex d’n Irste uit de hoge hoed van de 
jury samen met zijn Joffers Josie en Emma.

Met dit alles bij elkaar moet het toch echt wel goedkomen met carnaval dit seizoen en zitten we 
straks allemaal op rozen. En niet vergeten hè! Zaterdag met carnaval is het 14 februari en dan is 
het natuurlijk Valentijnsdag!

Kortom wij zijn er klaar voor, jullie ook? Dan wens ik jullie namens het bestuur en alle leden 
van Stichting C.C. ’t Aogje een hele fijne carnaval toe. Tot ergens in De Koe, Het Roode Hert, of 
misschien wel tijdens d’n optocht in ’t Aogje.

Tot slot: mocht je toevallig een blaasinstrument bespelen (bijvoorbeeld trompet, trombone, bariton 
of saxofoon) en het leuk vinden om muziek te maken. Kijk dan eens naar BB Jeugdleut, die zijn nog 
op zoek naar nieuwe leden!

Dennis Nuitermans 
Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje

3	 Voorwoord
4	 De Jeugdraad
7 	 Zoek de instrumenten
9	 Woordzoeker
10	 Maak je eigen roos!

13	 Kleurplaat
14	 Een goed gesprek 
17	 Zoek de verschillen	
18  	Schminken met de Joffers!

InhoudsopgaveInhoudsopgave

VoorwoordVoorwoord
DENNIS NUITERMANS

VOORZITTER C.C. ’T AOGJE
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Ivanka

PETJESVOLK

Mats
MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

Mason
MINISTER VAN JEUGDZAKEN

Jop
MINISTER VAN SCHOOLSE ZAKEN

Daan
MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

Thijs
MINISTER VAN MUZIEKZAKEN

MINISTER VAN PLIESIEZAKEN

QuinnJitze
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Floor
MINISTER VAN GELDZAKEN

Yvke
MINISTER VAN GROENE ZAKEN

Isa
MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

Rick

PETJESVOLK

Liva

PETJESVOLK

De JeugdraadDe Jeugdraad
Wie is wie?
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Niek
MINISTER VAN BIJSTANDSZAKEN

Boukje
MINISTER VAN AOGSE ZAKEN 

Emma

JOFFER

Josie

JOFFER

Anna

NAR

Sjoerd

VELDWACHTER

2026
PRINS ALEX D’N IRSTE

GEEF JE 
OP VIA 

WWW.CCTAOGJE.NL

WIL JIJ OOK 
IN DE JEUGDRAAD 

VAN ’T AOGJE?
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Een aantal leden van Jeugdleut zijn hun instrumenten 
kwijtgeraakt... Help jij ze mee om ze terug te vinden?

JeugdleutJeugdleut
Help jij ze mee?
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Zoek alle woorden uit het lijstje en streep ze weg als je ze hebt gevonden.
WoordzoekerWoordzoeker

AOGJE 
BIESIEKLET 
BLOEM 
CARNAVAL 
DOORN
JEUGDLEUT 

JEUGDRAAD 
JOFFER 
LAMPION
LIMONADEBAL 
MINISTER 
NAR 

OPTOCHT 
PETJESVOLK
PRINS 
ROZEN 
VALENTIJN 
YODOKUS
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Vouw nu de blaadjes aan allebei de kanten op het punt waar het dikker wordt. Dan komt er ongeveer 

Stap 3Stap 3

Vouw je gekleurde papier en teken een 
bloemblaadje, zoals je op de foto ziet.

Stap 1Stap 1

Knip het bloemblaadje uit het gevouwen papier. 

Dan krijg je deze vorm. Herhaal dit totdat je 

ongeveer 12 tot 14 blaadjes hebt.

Stap 2Stap 2

Gebruik de stift om elk blaadje te krullen. Doe dit 

met alle vier de kantjes van het bloemblaadje.

Stap 4Stap 4

Knutselen!Knutselen!
...maak je eigen roos! WAT HEB JE NODIG:

Een rood vel papier 
(of een andere kleur)

Een wit vel papier

Een schaar

Lijm 

Een groene stift 

Een potlood
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Plak nu elke keer een nieuw bloemblaadje op het vierkantje aan de onderkant. Let er op dat de gekrulde bloemblaadjes hier juist naar beneden wijzen.

Stap 7Stap 7

Blijf de bloemblaadjes plakken totdat ze op zijn. 

Je ziet dat er al een mooie bloem ontstaat.

Stap 8Stap 8

Teken op je witte papier met de groene stift een steel met groene blaadjes. Plak de roos aan de bovenkant van de steel en klaar is je kunstwerk!

Stap 9Stap 9

Vouw 2 blaadjes naar elkaar toe. Hierbij gaat er één over de 

andere heen. Doe wat lijm aan de randjes van het buitenste 

blaadje en lijm ze aan elkaar. Als je dat gedaan hebt, lijm je de 

andere twee bloemblaadjes ook op die manier vast. Je hebt 

dan het binnenste bloemknopje.

Stap 6Stap 6
Plak 2 bloemblaadjes gekruist over elkaar. Let er op dat de gekrulde bloemblaadjes naar boven wijzen.

Stap 5Stap 5
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Dental Clinics Breda
Pastoor van Spaandonkstraat 3
4813 BR Breda
Telefoon: 076 - 5214214

Dental Clinics Breda Belcrum Linie
Christiaan Huygenstraat 40
4816 BK Breda
Telefoon: 076 - 5214214

Zorg voor je lach.
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KleurplaatKleurplaat

13



Alex: Jij bent toch gevraagd als prins of moest 

je je opgeven?

Sjaak: Nee ik hoefde me niet op te geven, ik 

ben gevraagd. De mensen kenden mij al van De 

Bielopers en van het meedoen aan de Aogse 

Avonden en zo. En toen ze me belden met de 

vraag of ik Prins wou worden heb ik 10 tellen 

nagedacht en zei ik ja.

Sjaak: Was jij zenuwachtig voor jouw auditie? 

Alex: Van te voren een beetje, maar toen ik er 

eenmaal stond niet meer. 

 
Sjaak: Het was wel stoer om je eigen liedje te 

doen. Misschien horen we het met carnaval wel 

vaker. Hoe ben je op het lied ’het is pas feest 

als de jeugdraad is geweest’ gekomen? 

Alex: Ik dacht er aan onder de douche, ik had 

een liedje van Lamme Frans aan staan en toen 

dacht ik er aan en toen heb ik samen met mijn 

vader dit gemaakt.

Alex: Wanneer zit jij op rozen? 
Sjaak: Als we op een 
volle markt staan, net 
zoals bij de lancering 

op zaterdag of bij de 

optocht, als we dan op het 

bordes staan, dan zit ik op 

rozen. Dat zul jij ook nog wel 

zien.

Alex: Wat is jouw lievelings-worstenbrood? 

Sjaak: Het Royke, een gewone met een spekje 

eroverheen. En extra lekker om dan nog een 

beetje sambal er overheen te smeren.

Alex: En wat is jouw lievelingssnack tijdens 

carnaval? 
Sjaak: Broodje rookworst bij ‘t Cholesterolleke 

met mosterd en curry. En een servetje voor het 

knoeien!

Sjaak: Jij bent een ervaren lid van de 

jeugdraad, waar kijk je het meest naar uit? 

Alex: De Eerste druppel, dat die wordt gehesen 

en dat iedereen daar naar kijkt.

Sjaak: Serpentine of confetti? 

Alex: Confetti, want daar kun je lekker mee 

gooien. Dat geeft me meer een feestelijk gevoel. 

Het is ook leuk op het Limonadebal, dan lopen ze 

echt met zakjes met confetti rond.

Alex: Hoe zorg je er voor dat je vier dagen kunt 

carnavallen? 
Sjaak: Verstandig op tijd naar bed gaan, goed 

eten, veel groenten en vitaminen. En koffie op 

zijn tijd is ook belangrijk. 
Alex: Dat doe ik ook, als ik klaar ben nog even 

chillen en dan op tijd naar bed.

Alex: Hoe start jij je dag tijdens carnaval? 

Sjaak: Ik ontbijt nooit, dus ik zorg dat ik goeie 

fruitsapjes heb staan. Dan sta ik een uurtje 

van tevoren op, lekker douchen en dan kan ik 

er weer tegenaan. De joffers komen mij altijd 

ophalen, dat is hartstikke fijn. En soms rijdt 

ook Yodokus mee.

Prins & Jeugdprins

Een goed gesprek!Een goed gesprek!

D’N IRSTE

ALEX

van ’t Aogje
SJAAK XX
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Een goed gesprek!Een goed gesprek! Alex: Op welk lied loop je het liefste in de polonaise? 
Sjaak: Ik denk het liedje Polonaise van de Biermagneten, die is erg leuk. 
Sjaak: Wat is jouw favoriete carnavalsnummer? 
Alex: Politie van Lamme Frans, dat is ook mijn lievelingsartiest. Ik heb op mijn kiel ook Lamme Frans emblemen.

Sjaak: Een dag met de jeugdraad op stap of een dag met je vrienden? 
Alex: Met de jeugdraad, maar daar zitten ook mijn vrienden in. En de rest van de jeugdraad daar word je ook vrienden mee. Omdat je samen feest en het samen voor anderen leuk maakt. 

Alex: Wat vind je de leukste dag tijdens carnaval? 
Sjaak: Vrijdag is leuk met de basisscholen, zaterdag is leuk op de markt en Familiebal, zondag de optocht, maandag 

optocht in Breda en het 
Dorpsbal ‘s avonds is 

geweldig, dinsdag de 
bejaardenhuizen en de 

oudercrèche… ik kan niet kiezen.

Alex: 

wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt tijdens carnaval? 
Sjaak: Bij de Zuilenschuivers ooit, toen waren we verkleed als feestmutsen. Dus als grote puntmutsen liepen wij door ‘t Aogje. We hadden een paar lopers tekort en toen vielen er mensen in. Mijn moeder liep ook mee, die waggelde in de muts. En toen liep ze tegen een paaltje en viel ze op de grond, toen lag ze echt te spartelen in de feestmuts op de grond om omhoog te komen. Ik heb zo gelachen.

Sjaak: Als je moet kiezen de optocht lopen of kijken? 
Alex: Lopen. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar voor mensen staan en trucjes uitvoeren lijkt me echt heel leuk.

Alex: hoe is het om boven op de wagen te staan? 
Sjaak: Fantastisch, je staat echt op 4-5 meter hoogte. Dat is echt heel gaaf, je kunt overal zo overheen kijken.

Alex: Als je een superheld zou zijn, wat zou dan je carnavals-superkracht zijn? Sjaak: Leuke vraag! Ik denk nooit slaap krijgen, altijd door kunnen feesten, en jij?  
Alex: Dat iedereen altijd mee gaat hossen, ook als ze een beetje verlegen aan de kant staan, dat ze dan meedoen. 
Sjaak: Dat is eigenlijk nog een veel betere superkracht!

Alex: Word je wel een op straat herkend, met: “eej dat is Prins Sjaak”? Sjaak: Ja dat gebeurt, vooral door kinderen, heel erg leuk. Zo grappig als ze dan ook heel verlegen zijn en dan zeggen: “oeh, dat is de prins”.

Sjaak: Leuk zo met elkaar kletsen. Veel plezier met carnaval!
Alex: Jij ook!
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Samen plezier maken bij  
Partou kinderopvang
in Breda

Partou Princenhage | Haagweg 466 | kinderdagverblijf
Partou Princenhoeve | Liesboslaan 30-32 | kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nieuwsgierig? Scan de QR-code 
voor een vrijblijvende kennismaking. 

We laten je graag alles zien.
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Kijk goed naar deze twee tekeningen, 
kun jij alle 6 verschillen vinden?

Kijk op pagina 21 voor de antwoorden!

Zoek de verschillenZoek de verschillen
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Teken met een kwastje 
met gele schmink de 

omtrek van Pikachu op 
het gezicht. Dep daarna 

met een sponsje met gele 
schmink om de omtrek in 

te kleuren

STAP 1
Teken met een kwastje met 
zwarte schmink de omtrek 
van Pikachu. Laat hierbij de 
neus en de stukjes naast de 
neus vrij. Kleur met zwart 

de bovenkant van de oortjes 
in en zet een klein streepje 
boven de ogen met zwart.

STAP 2

Kleur met een kwastje met 

rode schmink 2 ronde bollen 

op de wangen. Geef met een 

kwastje met witte schmink 

accenten op de oortjes, de rode 

wangetjes en aan de zijkant net 

tegen de zwarte omtrek iets 

schuin boven de ogen.

STAP 3

PikachuPikachu

SchminkenSchminken
Met de joffers!
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Teken met een kwastje 
met zwarte schmink een 
omtrek met uitsteeksels. 

Teken daarna met een 
kwastje met groen het 

vierkant in het midden. 
Teken ook twee kleine 

zwarte vierkantjes voor de 
handen van de Creeper.

STAP 1
Verf het groene vakje in met groene 

schmink op een kwastje. Kleur 
daarna de zwarte omtrek in met een 
kwastje met zwarte schmink. Kleur 
de twee kleine vakjes in met groen. 
Teken daarna met een kwastje met 
zwarte verf uitlopers op de zwarte 
uitsteeksels. Dep met een sponsje 
met wat groen om het zwart heen.

STAP 2

Dep met een sponsje een beetje 

geel in het groene vak en op het 

groen aan de zijkanten. Teken 

het zwarte gezichtje met een 

kwastje op het hoofd van de 

Creeper. Breng als laatste met 

een kwastje met witte verf wat 

accenten aan.

STAP 3

MINECRAFT  MINECRAFT  
CREEPERCREEPER

19



www.roobol.com
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Zoek de  Zoek de  
verschillenverschillen

antwoordantwoord

Verzin jij het motto Verzin jij het motto 
van 2027?van 2027?

VERZIN JIJ HET MOTTO VAN VOLGEND JAAR?

STUUR JE MOTTO OP NAAR MOTTO@CCTAOGJE.NL 

EN MISSCHIEN BEN JIJ WEL DE BEDENKER VAN HET 

MOTTO VAN CARNAVAL 2027 IN ‘T AOGJE! 
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