
 

Tinnegieterstraat 
Door Helma Raaijmakers 

 

Bij besluit van B & W OP 7 augustus 1974 kregen alle zijstraten van de 
Ambachtenlaan de naam van een (veelal uitgestorven) beroep. 

De Tinnegieterstraat is genoemd naar de ambachtsman die tinnen vaatwerk en andere 

voorwerpen giet en bewerkt. In de zeventiende en achttiende eeuw komt dit beroep in 

Breda niet voor als zelfstandig beroep. In de negentiende eeuw wordt het altijd 

gecombineerd met het beroep van loodgieter. Al kwam dit beroep in genoemde eeuwen 

niet voor in Breda, toch moeten er door het land heen vele tinnegieters geweest zijn. 

Vooral op oude schilderijen zie je dat alle huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, zoals 

serviesgoed, drinkbekers e.d. van tin zijn gemaakt. Tot voor kort stond de hele etalage 

van het oude winkelpand van de familie Jacobs in de Liesbosstraat vol met tinnen 

voorwerpen. 

Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard Otten 

 

 


