
 

Posthoornstraat 
Door Helma Raaijmakers 

 

Bij besluit van B & W  werd op 31 juli 1964 deze naam vastgesteld. Voorheen: 

Adriaan Klaassenstraat en Jan Klaassenstraat. De Posthoornstraat werd in 1964 

afgesplitst van de toenmalige Jan Klaassenstraat. De straat werd genoemd naar 

het nabij gelegen café de Posthoorn. De naam de Posthoorn komt reeds voor op de 

Wandelkaart van Ginneken en Omstreken van rond 1890. Het is een vrij 

gebruikelijke naam voor oude herbergen. Of hier inderdaad postkoetsen halt 

gehouden hebben, is niet bekend. Het plantsoentje tussen de voormalige 

Zuilenstraat en de Posthoornstraat is in 1978 door CC ’t Aogje plechtig het 

Zottenhofje gedoopt. 

Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard  

Naschrift: In 1989 is door de Raad van wijze mannen bij het 33-jarig bestaan van de 

CC een cadeau aangeboden. Dat cadeau werd Nil het varkentje dat in 1991 naar 

een ontwerp van Dré Karthaus gerealiseerd werd en op 9 februari op het 

Zottenhofke onthuld werd door Prins Joostinus. Nil kreeg na een vrijage met 

Marieke van het Ginneken een zoon: Driekske. Driekske, eveneens naar een 

ontwerp van Dré Karthaus, werd in 2006 bij zijn ‘vader’ gezet. Op de plaats van het 

Zottenhofke stond voorheen een café dat Schuttershof heette, carnavalsvereniging 

de Schutters ontleent daar haar naam aan. 

 


