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artikelen over de straten van Princenhage,
de geschiedenis, herkomst van de naam, .....

Mastbosstraat

Door Helma Raaijmakers

Voordat op 31 juli 1907 bij raadsbesluit de naam Mastbosstraat werd vastgesteld, had
deze straat eerder de volgende namen: Dreef, Mastbosweg, Dorpsdreef en in de
volksmond Tietaai. In 1646 werd hier door prins Willem Il, baron van Breda, de nieuwe
dreef aangelegd van het Mastbos naar het Liesbos. In 1811 werd dit deel van de dreef
onderdeel van de nieuwe Napoleonsweg, die onder Napoleon in de periode 1810-1813
is aangelegd als verbinding van Parijs naar Amsterdam over Antwerpen, Breda en
Gorinchem. In 1890 bouwde de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg Maatschappij, de
ZNSM, aan deze weg haar remise, tevens centrale werkplaats. Met een Franse naam
werd dit de Dépot genoemd. De ZNSM stond sterk onder Belgische invloed. Omstreeks
dezelfde tijd werden hier enkele rijen kleine huisjes gebouwd, waarin veel personeel
van de ZNSM onderdak vond. In 1934 fuseerde de ZNSM met andere tramweg-
maatschappijen tot de Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten, de BBA. In
1937 werden alle tramdiensten gestaakt. Op de plaats van de voormalige tramrevisie
bevond zich echter nog jaren de Centrale Werkplaats van de BBA. Rond de vorige
eeuwwisseling werden de huisjes in de volksmond wel de Tietaai genoemd. Deze
bijnaam is afkomstig van Kee Tietaai, een winkelierster die kippeneieren verkocht. Een
tiet is een Kip, een aai is een ei. In de bezoekersregisters van de Vincentius-vereniging
van 1904-1907 wordt de Mastbosstraat nog steeds de Dreef genoemd. In 1907 kreeg
de straat haar huidige naam, waarschijnlijk naar analogie van de reeds bestaande
naam Liesbosstraat . Over de Bieloop lag een bruggetje, in 1646 en 1701 de Biebrug
genoemd. Bij de aanleg van de Napoleonsweg werd het vernieuwd. In 1972 werd dit
bruggetje afgebroken bij de aanleg van de nieuwe autoweg ten zuiden van de
Mastbosstraat.

Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard Otten

Naschrift: Lang heeft de melkfabriek St. Martinus deel uitgemaakt van de Mastbos-
straat. In 1993 is deze afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. hoek
Mastbosstraat, Flierstraat. De remise is onlangs verkocht aan Maas-Jacobs uit Zundert.
In september zal tijdens de open monumentendagen deze nog bezocht kunnen worden.



