
 

Liesdreef 
Door Helma Raaijmakers 

 

Voordat op 14 november 1942 door B&W de naam Liesdreef werd vastgesteld 
heette deze Kleine Heide en Weg naar of langs het algemeen kerkhof.  

Op de kaart van de heerlijkheid Etten uit 1677 staat op de plaats waar nu de 

Moerdijkse Postbaan en de Liesdreef liggen, een perceel woeste grond of een zeer 

brede weg aangegeven. Deze, destijds Klijn Heijde genoemd, begon bij de huidige 

Liesboslaan en kwam met twee takken uit op de Sprundelsebaan. De oostelijke tak 

vormt tegenwoordig de Liesdreef. In 1675 voerden Princenhage en Etten een 

proces over de juiste loop van de grens. Princenhage won en de Kleine Heide 

hoorde sindsdien onder deze heerlijkheid. Op de kaarten van het Hollands kadaster 

van 1809 staat de latere Liesdreef aangegeven als een heijstraat. De legger van 

openbare wegen van Princenhage van 1877 noemt haar de Weg van de Oude 

Postbaan naar het Algemeen Kerkhof. De kladlegger van 1933 noemt haar nog 

steeds de Weg langs het Algemeen Kerkhof. De algemene begraafplaats van 

Princenhage bevond zich in 1870 nog aan de Sintelweg. Later werd een stukje 

grond aan de zuidzijde van de Sprundelsebaan tot begraafplaats ingericht. De 

meeste mensen werden op het katholiek kerkhof bij de Martinuskerk begraven of op 

het protestants kerkhof aan de Haagweg. De legger van 1933 noemt de weg voor 

het eerst de Liesdreef. Deze weg ligt in Lies en er staan inderdaad bomen langs. 

 
Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard Otten 

 


