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Bij besluit van B & W van 7augustus 1974 kregen alle zijstraten van de 
Ambachtenlaan de naam van een –veelal in onbruik geraakt- beroep.  

De Leerlooierstraat wordt door Gerard Otten in ‘De straten van Breda’ als volgt 

omschreven: Genoemd naar de ambachtsman die huiden bereidt tot leer. Daar 

voegen we nog een klein stukje geschiedenis aan toe.  Vooral in Brabant bloeide de 

leerlooierindustrie  tot ver in de vorige eeuw welig. In 1950 waren in Nederland 163 

leerlooierijen, waarvan er 124 in Brabant waren gevestigd. Vooral in de Langstraat 

waren veel schoenfabrieken die allemaal hun leer betrokken van de looierijen. In de 

zestiger jaren van de vorige eeuw kreeg de Nederlandse schoen- en leerindustrie 

grote concurrentie van de Italiaanse markt, omdat daar de loonkosten veel lager 

waren. Van lieverlee verdwenen –slechts enkele gerenommeerde merken 

daargelaten- de Nederlandse schoen- en leerfabrieken. Vandaag de dag zijn in 

Nederland de leerlooierijen nagenoeg verdwenen. 
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