
 

Kruisstraat 
Door Helma Raaijmakers 

 

Bij besluit van B&W werd deze naam op 14 november 1042 en 15 juli 1960 
vastgesteld. Voorheen Weg langs het kruis, Weg van het Haagje naar de Leur. 
In het Hollands kadaster van 1809 staat deze weg aangeduid als de Weg langs 
het kruis.  
 
Het kadaster van 1824 noemt hem echter de Weg van het Haagje naar de Leur, en 
naam die nog voorkomt in de legger van openbare wegen van Princenhage van 
1933. Na de annexatie van 1942 werd deze straat genoemd naar de aan deze weg 
gelegen boerderij Het Kruis en naar het wegkruis dat toen nog op de splitsing van 
de Liesboslaan en de Sprundelsebaan stond. De boerderij heeft waarschijnlijk haar 
naam ooit ook ontleend aan een dergelijk kruis, dat hier stond vóór 1648. In dat jaar 
werd de uitoefening van de katholieke eredienst verboden en moesten alle uiterlijke 
tekenen daarvan worden opgeruimd. Het wegkruis aan de Sprundelsebaan (vlakbij 
Princeville) is geplant op 3 mei 1931, de zondag van de Kruisvinding. Bij deze 
plechtigheid werd uitdrukkelijk verwezen naar het oude kruis dat hier voor 1648 
gestaan moet hebben. Het lag in de bedoeling, wegens de aanleg van de autoweg 
in 1942 het kruis te verplaatsen naar de overkant maar werd bij die poging zodanig 
beschadigd, dat het korps verloren ging. Het houten kruis heeft in de loop der jaren 
verscheidene ‘standplaatsen’ gehad.  In de zestiger jaren heeft Frans van Dorst een 
nieuw kruis ontworpen dat na jaren overleg met de gemeente (het stukje grond 
waarop het kruis stond, was (en is) van de parochie, dat werd dus ruilen), is 
geplaatst aan de Ettensebaan, ongeveer ter hoogte van Haga. Dat er door de 
aanleg van de HSL en de bouw van de Meubelboulevard van de oorspronkelijke 
Kruisstraat niets meer over is ziet u op de luchtfoto. Geen velden voor de vele 
tuinders die er woonden, maar strakke bedrijfsgebouwen zijn ervoor in de plaats 
gekomen. 
 
Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard Otten 


