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Voorheen ook wel Postiljonstraatje, gedeeltelijk Heuvelplein, 
Heuvelplantsoen. Bij besluit van B & W van 15 juli 1960 is de naam 
Heuvelstraat bevestigd.	
Op de kaart van het Hollands kadaster van 1809 staat deze straat aangeduid als de 

Straat na den Heuvel. De Heuvel was van oudsher het gebied Haagweg-

Oranjeboomstraat-Mastbosstraat. Op het minuutplan van het kadaster van 1824 

zien we dat het toen nog een smal en krom straatje was, dat in de leggers van 

openbare wegen van 1870 en 1877 Postiljonstraatje genoemd werd. In de 17e en 

18e eeuw liep de postroute van Moerdijk naar Antwerpen via de Kruisstraat onder 

Hoeven en de Posthoorn bij Rucphen. Na de reorganisatie in 1809 liep de route 

over Breda. Blijkbaar sneden de postiljons via dit straatje de weg af tussen de 

Haagweg en de weg naar Antwerpen. In het begin van de 20e eeuw werd de straat 

toch weer het Heuvelstraatje genoemd. In 1930 werd de straat verbreed en 

rechtgetrokken. Een klein gedeelte van het oude Heuvelstraatje, de huidige 

Postillonstraat, werd niet opgenomen in het nieuwe tracé. Het plantsoen op de 

kruising van de Heuvelstraat en de Laan van Mertersem werd in 1933 en nog in 

1953 officieus aangeduid als het Heuvelplein. Tegenwoordig wordt het 

Heuvelplantsoen genoemd. Bij de aanleg van de Dr. Struijckenstraat werd het 

laatste gedeelte van de Heuvelstraat afgesneden. Dit heet nu het Heuvelplein. In 

het Heuvelplantsoen staat de gedenknaald ter herinnering aan de troonsbestijging 

van koningin Wilhelmina, welke op 17 september 1898 op de Markt onthuld werd. In 

1930 werd de gedenknaald overgebracht naar het Heuvelplantsoen.	

 

Bron: De straten van Breda door Gerard Otten 
 



 

 


