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Voorheen werd de Esserstraat Laantje en ook wel Emmastraat genoemd.  18 

december 1930 werd de naam Esserstraat definitef gevestigd. Deze straat staat 

reeds aangegeven op de kaarten van het Hollands kadaster van 1809.   Op het 

minuutplan van het kadaster van 1824 is het zuidelijke gedeelte een voetpad. In 

1907 werden aan dit pad enige huizen gebouwd, die doorgenummerd werden aan 

de Dreef. In het bezoekenregister van de Vincentiusvereniging van Princenhage uit 

1907 worden deze huizen het Laantje genoemd. Dit was in de volksmond de 

algemeen gebruikte naam. De aanduiding Laantje van Mevrouw van Gogh is een 

verzinsel uit latere tijd. De mensen zelf gebruikten die naam niet. Vincent van Gogh, 

de oom van de schilder, kocht Huize Mertersem, op de hoek van de Haagweg, in 

1870. Na de dood van haar man bleef mevrouw Van Gogh in het huis wonen tot 

haar dood in 1913. Nadien werd het huis bewoond door notaris J.C.L.Esser, 

waardoor de naam Esserstraat in gebruik kwam. Bij Raadsbesluit van Princenhage 

van 31 mei 1929 kreeg het Laantje de naam Emmastraat. Een jaar later werd de 

naam alsnog aangepast aan de naam die reeds in de volksmond in gebruik was. 

Het plein op de  samenkomst van de Haagweg, de Laan van Mertersem en de 

Esserstraat wordt algemeen het Esserplein genoemd. De Mariakapel die hier staat 

werd in 1949 gebouwd. Het plein werd toen al als Esserplein aangeduid.  

 
Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard Otten. 


