
 

Deken Floorenstraat 
Door Helma Raaijmakers 

 

Vorige keer beschreven we de Pastoor Boumanstraat, zijstraat van de Wethouder 
van Haperenstraat. Een andere zijstraat daarvan is de Deken Floorenstraat, die in 
1976 is gebouwd. Fredericus Petrus Leonardes Flooren is geboren in 1846 en 
overleed in 1922. Van 1904 tot 1922 was hij deken en pastoor in Princenhage. 
Deken Flooren werd in 1871 priester gewijd en vierde zijn gouden priesterfeest in 
Princenhage op 5 juni 1921. De nagenoeg gehele Princenhaagse bevolking was 
destijds katholiek. Zij werden dan ook intensief bij het jubileumfeest betrokken.  
Op zaterdagavond 4 juni werd het feest ingeleid ‘door Plechtig Klokkengelui’. 
Het programma op 5 Juni werd als volgt omschreven: 

‘5 Juni 9.30 v.m. PLECHTIGE AFHALING van den Jubilaris aan de Pastorie.  
5 Juni 10 uur v.m. SOLEMNEELE HOOGMIS met Assistentie en FEESTREDE, 
welke zal worden gehouden door den ZeerEerw. ZeerGel. Heer Dr ANT.SMITS. 
Vóór de H. Mis zal gezongen worden de Feestcatate ‘Sacordotes’van J. van 
Schaik. Na de H. Mis ‘Hulde aan het Priesterschap’van J. Haagh. Beide cantates 
worden uitgevoerd door het R.K. Zangkoor en de Congreganisten. 

1-3 uur n.m. RECEPTIE ter Pastorie en Aanbieding van het Huldeblijk der 
Parochianen, bestaande uit: 12 prachtige Kronen ter Electrische Verlichting van  
de Kerk.  

3.30 n.m. PLECHTIG LOF met Te Deum..Na afloop van het Lof Feest-Cantate 
‘Priesterglorie’ van L. Dobbelsteen, door de leden van het R.K. Zangkoor der H. 
Familie. Daarna CONCERT op de Markt door de Koninklijke Harmonie ‘Cecilia’ en 
de Zangvereniging ‘Streven naar Vooruitgang’. Een jaar na zijn 50-jarig 
priesterjubileum overleed deken Flooren. Hij is op het Martinuskerkhof begraven. 

 
Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard Otten. 


